
De Ruwe Bonken van Pekel 
 

 
Met gepekelde zielen van het zoute water, 
gaan “De Ruwe Bonken” op pad  en onder 
zeil. Zij brengen een mengeling van liedjes 
en dansmuziek over schepen en schippers, 
woelige baren en zeemeerminnen. Soms 
gaan “De Ruwe Bonken” overstag voor een 
“landrottenlied”.  
 
De zang is bijna uitsluitend Nederlandstalig 
maar de dansen die “de Ruwe Bonken” 
spelen komen uit alle windstreken. Het 
basisinstrumentarium van “De Ruwe 
Bonken” is accordeon, contrabas, gitaar en 
roertrom. Daarnaast komen ook 
instrumenten als tinwhistle, lepels, Ierse 
bouzouki en doedelzak langs. 
 
 

“De Ruwe Bonken” zijn flexibel en ambulant en derhalve zeer inzetbaar voor bijna 
elke maritieme functie. Ontvangst van uw gasten aan boord of tussen het publiek in 
de pauze van versterkte muziek. “De Ruwe Bonken” staan klaar om met u in zee te 
gaan! 
 
“De Ruwe Bonken” wensen u een behouden vaart.... en aarzelt u vooral niet bij “De 
Ruwe Bonken” aan boord te stappen. De bemanning is doorgaans drie uur aanwezig 
en speelt vier maal dertig minuten. U zult de reis van uw leven hebben. 


